
Storm op zee
Badkarren zijn dikwijls de eerste slachtoffers van storm of 
springtij. Zeker cabines die aan een zijstraat van de zeedijk staan, 
vangen veel wind. 

In de krant de Veurnaer van 23 juli 1897, lezen we dit verslag 
van een storm aan het einde van de 19de eeuw: 

De storm die vrijdagnacht gewoed heeft, was bijzonder hevig 
langs de zeekust. Eenige badkabientjes werden in brokken 
en stukken geslagen [...]. Eene kabien is totaal verdwenen, en 
eenig keukengerief, bier- en wijnflesschen worden vermist. [...] 
Te Oostende werden [...] de badtenten afgerukt en gebroken. 
Te Middelkerke zijn de kabienen in brokken geslagen, evenals 
tenten en trappen en hunne overblijfsels op het strand verspreid 
tot over Mariakerke. [...] Op het strand van Blankenberghe 
werden een 40tal badwagens door de golven verbrijzeld 
of buiten gebruik gesteld. Het schouwspel was akelig. Men 
berekent de algemeene schade op 200.000 fr. 

Prentbriefkaart uit 1903, de 
badkarren in Middelkerke zijn 
tegen de dijk geslagen. 
Collectie Gemeente Middelkerke  

Als er een grote  
'drasch' was, dan ging 

iedereen die geen cabine had 
onder de gaanderijen zitten. 

Met pak en zak.
~Doris Klausing
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Dan [bij de Springtijstorm van 1996] is onze cabine op zijn 
geheel een aantal meters naar de dijk toe gedreven, met 
alles wat er in zat. Het voorplankier was losgerukt en waar-
schijnlijk verdwenen in zee. 
 [...]  

Er waren veel andere cabines die op hun kop lagen en  
de cabine van onze buren was spoorloos verdwenen.  
Als een kaartenhuis in elkaar gevallen en weggespoeld met 
de zee en alles wat er in zat. 

~Fanina Peeters

Het springtij leverde in de eerste 
helft van de jaren 70 spectaculaire 
beelden op in Middelkerke 

Collectie Marc Dubois  In de lente van 2022 
 vloog het dak van een 
Blankenbergse cabine:  
de cabine was anders  

opgesteld wegens  
werken aan de pier,  
en ‘ving’ dus meer  

wind.

Er zijn twee soorten wind, elk met hun 
eigen kenmerken. ‘Wind van de Kursaal’ 
is goed: dan kan je je met je zeil daartegen 
beschermen én in de zon zitten. Komt de 
‘wind van Mariakerke’, dan heb je pech, want 
dan werpt het zeil schaduw af waar je moet 
zitten.

~Lydia Opsomer
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Storm Wenduine, augustus 1996
Collectie familie Goethals-Peeters

Storm Blankenberge, 1980

©Roland Verté - Collectie familie Verté-Zutterman

[...]Stormen vanuit het westen...   
dan moet alles zo snel mogelijk worden  

binnengehaald, want je riskeert dat je van  
alles kwijtspeelt. Maar ik was niet snel genoeg  

en het enige wat ik kon doen, was tegen het strandzeil  
gaan staan om het tegen te houden. Daar stond ik dan, 

helemaal alleen, met mijn rug tegen die paravang, in de storm. 
De andere baigneurs waren al klaar, die hadden alles al  

opgeruimd, en gingen naar huis. 
~Mariette Zutterman

We zaten voor de  
Thermen en het stormde enorm. 

Alles wat op het strand lag, waaide 
weg. Bij ons zat alles in de cabine, 
maar dat zand en dat zeeschuim, 
dat wapperde en vloog tot op de 

Zeedijk. Het strand lag vol schuim 
en we gingen daar in spelen.

~Doris Klausing, herinnering 
 van halfweg de jaren 50.
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Storm Wenduine, 1980

Collectie Hans Knudde68



Eigenlijk valt het allemaal wel 
mee met het weer …  
Zo houdt Rika uit 
Blankenberge elk seizoen 
bij hoeveel dagen ze aan de 
cabine kan zitten. 

Collectie Rika Buyse

Paard op hol
Er was eens een paard losgebroken in Oostende.  
Waarschijnlijk van bij de renbaan, veronderstel ik. 
Ze waren aan het oefenen aan de waterlijn.  
Het paard stond geblokkeerd tussen de  
strandzeilen.

~Lydia Opsomer

Pagina uit kalender Rika Buyse. 
In de maand juni was het 15 x keer cabineweer.

Een kruisje op de 
kalender betekent 
‘een dagje strand’. 

Bijvoorbeeld in 2018 
staan er niet minder 
dan 124 kruisjes op!
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Jonge gasten hadden eens een cabine naar beneden geduwd en er 
waren mensen die dat gezien hadden. Ze hadden de politie gebeld en 
die gasten hebben die cabine terug op zijn plaats moeten duwen.  
Maar ik garandeer je, de berg op en in het zacht zand: ik denk dat ze 
bloednuchter waren tegen dat ze gedaan hadden.
~Marc Coene

Andere calamiteiten
 

Het is niet altijd de natuur die voor schade zorgt, ook diefstal en vandalisme komen voor. 

Er waren twee inbraken  

in mijn cabine. De eerste keer was 

ik geld kwijt, de tweede keer mijn 

nieuwe zwembroek van Dior.  

Ik heb geluk gehad dat ik ‘klacht 

tegen onbekenden’ heb  

ingediend. Beide diefstallen zijn 

achteraf uitgekomen.

~Erna Vanhoutte

Vandalisme, we hebben dat elk jaar. En het is altijd in dezelfde 
periode. Erop schilderen, inbreken. Je kan het zo gek niet 
bedenken. De strandcabine volsteken met vanalles. Er tegen 
plassen… De paasvakantie is daarvoor de slechtste vakantie. 
De jonge gasten komen nog eens naar zee voor de examens 
beginnen. [...]
Soms kom je daar binnen en staat er een ligbed. Waarschijnlijk 
heeft iemand dan ingebroken om er te slapen. Maar dat bed - 
zo’n veldbed - staat daar dan nog. We hebben al alles gezien.
~Hans Knudde
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